HASSELT — Voor mij was karate tot voor kort alleen maar
Kung Fu. Een Qosterling die met enkele rake klappen en de
nodige kreten zijn tegenstander het zwijgen oplegt en hem

‘enslotte met een welgemikte trap in de goot laat belanden, Of

vok nog: een butenmaatse spierbundel die met één vuistslag een
likke plank of een baksteen doormidden klopt. Karate is
inderdaad een gevechtssport, Daarom werd lange tijd aangeno-
wmen dat vrouwen in die sport niet op hun plaats waren, Maar de
tijden veranderen, want vandaag hebben al minstens driehon-
derd Limburgse vrouwen een cursus karate meegemaakt, Dat
zzbeurde vooral de jongste drie jaar, en een belangrijke
stimulans daartoe ging uit van Dimitra Limneos.

Dimitra is ondermeer BLOSO-

trainster, maar belangrijker is’

dat zij de enige zwarte band —
derde dan — actieve karateka in
e Shotokanstijl in Belgié is. Zij
heeft een dergelijk hoog niveau
bereikt dat zij eigenlijk met
. Meesteres” moet aangespro-
ken worden. ,

limneos is Griekse van origine,
maar werd in Belgié geboren
.en ze denkt in het Vlaams”.
Op haar veertiende begon ze

met karate en de voorbije zes-
tien jaar hield ze dat onafgebro-
ken vol.

Dimitra beoefent de Shotokan-
stijl, de originele karate-stijl,
waarvan heel wat andere stijlen
afgeleid werden. ,,Omdat Sho-
tokan de mooiste, moeilijkste
maar meest efficiénte is”, vindt
ze. ,,In sommige andere stijlen
ligt de nadruk vooral op het
gevecht. Niet zo in Shotokan.

Wij benadrukken de techniek,
de filosofie, het spirituele as-
pect, de stijloefeningen.”

,»De controle is belangrijk. We
mogen elkaar niet of hoogstens
heel gecontroleerd raken, Nét
omdat karate zo'n grote concen-
tratie vergt, is het heel belang-
rijk om je v66r de training of
oefening volledig leeg te maken,
Daarom houden:we voor het
begin een korte meditatie, om
alles even van ons af te zetten
zodat we met onze volle aan-
dacht bij karakte zijn,”

Meer dan sport :

Drie een half jaar geleden start-
te Dimitra Limneos in Hasselt
met een eeiste curqus karate
voor vrouwen. De eerste les
dienden zich maar liefst 45 kan-
didaten aan en de belangstelling

Dimitra Limneos is de enige actieve karateka twarte band (derde dan, in de shotokan-stijl) in Belgié.

blijft bij iedere nieuwe cursus
bestaan.

,,Het enige wat we echt verlan-
gen en verwachten, is de licha-
melijke en geestelijke bereid-
heid om inspannirgen te doen”,
zegt Dimitra. , Lichamelijke in-
spanningen zijn in het begin ge-
concentreerd rond conditieoefe-
ningen, souplesse en snelheid.
Geestelijke rond codrdinatie en
bewegingsinteliigentie. Je traint
immers niet alleen je lichaam
maar ook je geest; meer bepaald
je inzicht en concentratievermo-
gen. In feite is het een combing-
tie van de twee.”

,»Tussen de vrouwen die zich
voor een cursus karate inschrii-

ven, vind je alle typen vrouwen
terug: = agressieve, onzekere,
zachtaardige... Maar bij alle-
maal zie je na verloop van tijd
hetzelfde vertrouwen  toene-
men. Zg leren de confrontatie
aangaan: zowel met zichzelf als
met de partner. Dat uit zich in
een overwinnen van de angst, in
een zich weerbaarder opstel-
len.” Bt S

Dimitra Limneos nam jarenlang
aan wedstrijden deel, maar nu is
dat voor haar geen streefdoel
meer. Stages, wooral dan i het
buitenland, zijn nog wel sche-
ring en inslag. Voor Dimitra is
karakte allang niet meer aileen

DH.

maar een sport, maar veeleer
een kunst en een stuk van haar
leven.

Op donderdag 13 april start om
20u in de sporthal van de Rijks-
normaalschool aan de Vilder-
straat in Hasselt (tegenover het
zwembad) opnieuw een lessen-
reeks karate, specifiek afge-
stemd op vrouwen. Alle vrou-
wen, ongeacht hun leeftijd en
het feit dat ze al dan niet kra-
kende botten en weinig of geen
sportervaring hebben, kunnen
er terecht, Inlichtingen daarover
zijn te verkrijgen bij Dirk Hee-
ne (011-32.26.00). gk



