Dimitra Limneos: karate als

Op 1 december 1972 begon Dimitra Limneos

met het beoefenen van karate. Aanvanke-
lijk was leren vechten de reden om ermee

te beginnen, maar in de loop der jaren werd
karate een levenshouding. “Karate is de gou-
den draad in mijn leven, een boom met vele
takken. Het zijn vooral de beheersing van het
lichaam en de strakke Japanse traditie die
mij boeien. Mijn kennis en inzichten geef ik

graag door aan anderen.”

1999 was de belangrijkste perio-
de in de karateontwikkeling van
Dimitra. Zij trainde toen bij JKA
(Japan Karate Association) in
Tokio. “We trainden vier keer per
dag van maandag tot en met
zaterdag, zondags waren we

vrij (family day in Japan). Onze
trainers waren o.a. Osaka sensei
en Ueki sensei. Tevens werd ik
uitgenodigd voor een heel bijzondere weekend stage, die
door Sugiura sensei, hoofd van de JKA werd gegeven. Deze
stage was alleen toegankelijk voor de hogere dangraden van
heel de wereld (vanaf 5e dan). Ik zal Japan nooit vergeten,
deze periode heeft een hele diepe indruk op mij gemaakt. Ja-
panners trainen alsof hun leven ervan afhangt. Als je tussen
allemaal Japanners staat die zo'n fighting spirit hebben dan
word je daar in meegesleurd.”

De begeleiding in Belgi€ was, in de periode dat Dimitra op top-
niveau presteerde, goed geregeld. “We hadden de beschikking
over een topsportschool voor de elite (internationaal niveau).
Ik had een topsportstatus, dus kon van veel faciliteiten gratis
gebruik maken. Door middel van een budget was het mogelijk
om buitenlandse stages te volgen, bijvoorbeeld een keer per
maand naar Frankrijk om met de Franse elite in Parijs te trai-
nen. Mijn top bereikte ik toen ik begin dertig was en daardoor
eigenlijk niet meer zo goed te kneden door de bondscoaches.
Veelal ging ik mijn eigen gang, trainen in Frankrijk. Frankrijk
had veel goede kata trainers.”

Het meest indrukwekkende toernooi vond ze het WK in
Granada, Spanje. Dimitra haalde de finaleronde (laatste 8),
waarmee er voor het eerst een Belg op een WK Kata in de
finaleronde stond. Belgié kreeg hierdoor een katastem bin-
nen de WKF.

Tegenwoordig is karate een sport en geen levensbeschouwing
voor de mensen. Dimitra: “De doorsnee Nederlander wil teveel
andere dingen doen, zo worden ze opgevoed. Natuurlijk zijn er
tegenwoordig ook meer prikkels van buitenaf, zoals compu-
ters, internet, mobiele telefoons, spelcomputers e.d.. Om sport
op een hoog niveau te beoefenen zal een sporter moeten
beschikken over doorzettingsvermogen en bereid moeten zijn
om er een hoop van zichzelf en dus ook veel vrije tijd in te ste-
ken en dat mis je tegenwoordig bij een hoop jonge mensen.”
Wat Dimitra zeer aanspreekt is de Japanse levenshouding

en discipline. Tijdens de periode dat ze veel internationaal
trainde, kwam ze wekelijks in aanraking met deze invloeden
omdat ze onder Japanse sensei’s trainde, dichtbij de bron.

Dit was een belangrijk onderdeel in haar ontwikkeling om
door te kunnen groeien naar

de wereldtop. “Voor de Neder-
landse karateka’s die zich op kata
gebied verder willen ontwikkelen
is het van belang om weke-

lijks heel gericht te trainen en
genoeg wedstrijdervaring op te
doen. Voor kumite zijn daar veel
meer mogelijkheden voor, dat zie
je ook terug in de resultaten op
internationaal niveau. Het zou
heel goed voor het kata niveau zijn als er meer gelegenheid is
om genoeg voeding te krijgen om zich in de eigen club verder
te kunnen ontwikkelen.”

Voorbeelden

Voor Dimitra was Bruce Lee haar grote voorbeeld omdat hij
goed kon vechten. Verder werd ze geinspireerd door Dirk
Heene, haar eerste karateleraar en een voorbeeld voor meer-
dere karateka’s. Andere voorbeelden waren Ozaka sensei
vanwege zijn katastijl en uitstraling en Dario Marchini, een
Italiaan die zeven keer achter elkaar Europees kampioen
werd (1984 t/m 1990).

Het mooiste kata vindt Dimitra unsu. Maar gojushiho sho en
gojushiho dai pasten beter bij haar,omdat ze klein en sterk is
met een pittige expressie. In deze kata’s kon zij haar gevoel
beter kwijt. Aardekata’s en vuurkata’s zijn daarom favoriet,
terwijl luchtkata’s zoals unsu en kanku sho niet in aanmer-
king kwamen omdat ze niet hoog genoeg kon springen. &
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